
Wij zijn eenzamer dan ooit! En dat terwijl wij leven in een tijd waarin vrijwel iedereen op digitale wijze 
met elkaar is verbonden. Filosoof Cees Zweistra neemt ons mee naar de wereld van eenzaamheid en 
digitale techniek. Scherpzinnig en in toegankelijke taal legt hij uit hoe het komt dat digitale techniek ons 
eenzaam maakt, maar ook hoe wij elkaar in deze digitale tijd kunnen blijven vinden. Hij wijst ons wegen 
om aan de hedendaagse eenzaamheid te ontsnappen. 
 

Bekwaam laverend tussen totale techniekkritiek en verleidelijk techniekoptimisme neemt Cees 
Zweistra de lezer mee op een filosofische zoektocht die hem of haar behulpzaam kan zijn bij 
een evenwichtige omgang met sociale media. 
- HANS ACHTERHUIS 

 
‘Door altijd verbonden te zijn ontnemen we onszelf de mogelijkheid tot ons zelf in te keren.’ 
 
‘Met eenzaamheid omgaan is een bestaanskunst waarin we moeten leren omgaan met aanwezigheid. 
Van ons zelf, de ander en technologie.’ 
 
Cees Zweistra is filosoof en gespecialiseerd in de relatie tussen mens en techniek. Cees is betrokken 
bij verschillende initiatieven in de filosofie, waaronder stichting Centre Erasme en de Podcast Filosofie.



 


