Een boek over esthetica, dat klinkt ingewikkeld.
Auteur Onno Zijlstra heeft echter het vermogen om
taaie en ingewikkelde filosofische theorieén over
kunst in begrijpelijke taal uit te leggen en boeiend te
maken. Aan de hand van een aantal thema’s, zoals
‘wat is schoonheid’ en ‘welk belang heeft kunst voor
ons’, behandelt hij de ideeén over kunst van Plato,
eigentijdse denkers en alle belangrijke wijsgeren uit
de tussenliggende tijd.

Dit rijk geillustreerde boek is een onmisbare bron
voor iedereen die zich met kunst bezighoudt of

geinteresseerd is in filosofie.



