
In dit boek brengt de auteur een breed panorama van de wiskunde in het bereik van een ruim publiek 
van zowel wiskundeleken als van wiskundelief- hebbers. Hij belicht daarin de natuurlijke en 
maatschappelijke relevantie va de wiskunde en de diverse culturele aspecten ervan. De concrete 
inhouden vergen weinig meer dan wat elementaire begrippen uit de middelbare school en zijn ook 
voor de gewone’toerist’vlot toegankelijk. Talrijke voorbeelden en illustraties verduidelijken de tekst. 
Het boek laat zien hoeveel wiskunde aanwezig is in het leven van elke dag en hoezeer wiskunde 
cultuur is. 
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