
Filosoof Charles Vergeer gaat in dit boek op zoek naar de stilte, 
en maakt duidelijk dat deze alleen gevonden kan worden na een 
ingrijpende persoonlijke ommekeer. Hij toont de lezer dat de 
stilte, in een wereld die geterroriseerd wordt door lawaai en 
rumoer, niet alleen een kostbaar goed is, maar ook een middel 
om de werkelijkheid in een geheel nieuw licht te plaatsen. 
Vergeer staat stil bij het wezen van de stilte, bij datgene wat 
beroemde filosofen daarover geschreven hebben, en komt zo op 
het spoor van de betekenis van het 'woord' en van de 'zin', de 
stem, de stilte en de verschijning van het goddelijke in die stilte. 

Dr. Charles Vergeer studeerde filosofie en promoveerde bij 
Cornelis Verhoeven op een studie over Heraclitus. Hij doceert 
filosofie en ethiek aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven, 
geeft vele lezingen over filosofische onderwerpen en publiceerde, 
zowel in het tijdschrift Filosofie als in boekvorm, over filosofische 
en Bijbelse thema's. 


