
Deze serie publicaties, Flexus, Fontys filosofie 
reeks, bevat een dubbele uitdaging. Enerzijds zijn 
het teksten over omstreden onderwerpen waarin 
de auteurs zich wagen op het grensgebied van 
filosofische ethiek en maatschappelijke 
vraagstukken. Anderzijds willen deze teksten 
doordringen op tal van gebieden van het hoger 
beroepsonderwijs. Daartoe dient ook een website 
waarop de didactische middelen zijn te vinden 
die deze teksten handen en voeten geven voor de 
onderwijspraktijk. Tevens wordt daar de 
mogelijkheid geboden om met de auteurs en 
anderen in discussie te treden. 

Dit eerste deel bevat een gesprek met Montaigne, 
een uitdagend exposé dat het ideaal voorhoudt 
ons in de samenleving juist niet thuis te voelen, 
een intrigerende tekst over de angst die onze 
wijze van samenleven oproept, een analyse van 
de blik op het Westen vanuit het Oosten en een 
zeer kritische bijdrage aan het debat over de 
veelkleurigheid van onze wereld. 


