Wat maakt ons mensen tot mens? Ons verstand, onze hartstocht? Onze natuur,
onze vrije wil? Wellicht ons verlangen naar iets hogers? Tal van filosofen hebben
zich over deze intrigerende vraag gebogen.

Tussen de grote denkers van onze traditie neemt Thomas van Aquino (1225-1274)
een heel eigen plaats in. Enerzijds behoort hij onmiskenbaar tot de middeleeuwse
christelijke wereld, zoals ook Franciscus van Assisi, de kruistochten en de
kathedralen. Aan de andere kant is het werk van Thomas verrassend tijdloos. Door
zijn frisheid en diepgang spreekt het steeds opnieuw lezers aan. Thomas lezen
betekent zelf leren nadenken, in een gesprek met de tekst, over onderwerpen die
hun relevantie behouden.

Deze bundel verschijnt naar aanleiding van de Summer- school over Thomas van
Aquino in augustus 2016 aan de Universiteit van Amsterdam. Centraal staat
Thomas’ wijsgerig en theologisch denken over de mens. Ook wordt aandacht
geschonken aan het fenomeen van het neothomisme.

De bundel bevat bijdragen van Palmyre Oomen, Henk Schoot, Harm Goris, Edith
Brugmans, René Munnik, Jozef Wissink, Ernst Hirsch Ballin en Rudi te Velde.



