
Tot voor kort dachten wij dat onze maatschappij geseculariseerd was. Maar religie duikt in allerlei 
vormen weer op, niet steeds de meest gelukkige. Hoe komt het dat de psychologie ons niet in kort 
bestek kan uitleggen waarom ï 
Dit boek vertelt de lotgevallen van de godsdienstpsychologie, die eigenlijk de moeder van de 
psychologie in het algemeen is. Zij ontstaat vanuit de zorg om na de Franse Revolutie opnieuw 
cohesie in de maatschappij te brengen, zonder op de vroegere kerkelijkheid terug te vallen. In haar 
methodiek grijpt zij dan naar nieuwe, vaak empirische onderzoeksmethodes. Achter de cijfers spelen 
echter niet doordachte vooronderstellingen over geloot en religie een bepalende rol. Die zorgen ervoor 
dat wezenlijke vragen over religie en geloof buiten beeld blijven. Die vragen komen wél aan bod in de 
vaak ten onrechte verguisde psychoanalyse. Wat deze twee benaderingen bereikt hebben, wordt op 
een rij gezet, met als doel de psychologie van acceptabele, 'normale' religiositeit uit te tekenen. 
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