Niet iedere aanraking is even zachtaardig, niet elke ontmoeting een feest
der herkenning. Er zijn terloopse en nadrukkelijke aanrakingen, liefdevolle en
gewelddadige. In Vreemde aanrakingen komen uiteenlopende aanrakingen
aan de orde; tussen mensen onderling, tussen culturen, tussen religieuze
belevingswerelden. Niets vertrouwder dan een aanraking, niets vreemder
ook.

Dit boek is een creatieve zoektocht in woord en beeld naar de culturele
kracht van het vreemde. Het vreemde verwijst op de eerste plaats naar de
concrete vreemdeling. Soms is sprake van het Vreemde in religieuze zin:
het geheim van God. Theologen, filosofen, schrijvers en kunstenaars
beschrijven en verbeelden hoe beide gestalten van het vreemde elkaar
kunnen (aan)-raken in een op drift geraakte wereld.

Met essays, foto's, tekeningen, korte verhalen, een lang gedicht en een
interview;

Hans Aarsman « Wafae Ahalouch el Keriasti « Tiong Ang ¢ Sylvia Grevel «
Erwin jans ¢ Arnold Jansen op de Haar « Michiel van Kempen ¢ Anne-Marie
Korte « Arjen Mulder » Annel de Noré « Fouad Laroui « Mayra Rivera ¢
Anton Simons

Inez van der Spek is verbonden aan het Dominicaans Studiecentrum voor
Theologie en Samenleving te Nijmegen. Ze is auteur van Alien Plots en
Eindeloze lichamen en mederedacteur van Moderne devoties en Nader tot U?



