In dit hoogst originele boek legt Raymond Tallis stukje
bij beetje en vrij associérend het lichaamsdeel bloot
waar we ons het meest mee identificeren: ons hoofd -
de zetel van onze ziel en identiteit. Tallis diept onder
meer de sociale geschiedenis van het blozen uit, denkt
na over de vreemde gewoonte van het kussen, laat
ons zien waarom giechelbuien aanstekelijk werken en
vraagt zich af hoe het hoofd in hemelsnaam over
zichzelf kan nadenken.

Von oor tot oor is een fascinerende analyse van alle-
daagse zaken die zich in het hoofd afspelen. Bovenal
is het een eerbetoon aan de plaats waar voortdurend
zowel vitale als banale activiteiten plaatsvinden. Wie
dit boek uit heeft, zal zichzelf voor de spiegel met
andere ogen bekijken.

‘Een vermakelijke mix van fascinerende feiten en
observaties die tot nadenken stemmen.’New Scientist

‘Een levendige en geestige reis langs onze zintuigen.’
The Independent

Raymond Tallis (1946) is filosoof, criticus en dichter,
en was tot 2006 professor geriatrie aan de universiteit
van Manchester. The Independent schaarde hem in 2007
onder de vijftig ‘Brains of Britain’. Tallis heeft verschil-
lende boeken op zijn naam staan, waaronder The Hond:
A Philosophicol Inquiry into Humon Being en Why the Brain
Is Not a Compulter.



