In Filosofieén fictie laat Ann Van Sevenant zien hoe denkbeelden en filosofie onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. Beide geven de mogelijkheid ons te verdiepen in onze eigen denkwijze en die van
anderen. Toch werken ze op twee verschillende manieren.

In een essay laat Van Sevenant de filosoof’aan het woord, daarna volgen twee dialogen. De
combinatie van beide maakt duidelijk dat denkbeelden en filosofie elkaar nodig hebben, elkaar
versterken en uitcindclijk leiden tot een grotere denkwereld.

Ann Van Scvenant is doctor in de Wijsbegeerte en publiceert in binnen- en buitenlandse
vaktijdschriften. Ze is auteur van achttien boeken over filosofie.



