Na de val van de Muur in 1989 heeft Duitsland zich in
een razend tempo ontwikkeld. De hoofdstad Berlijn
geldt inmiddels als een van de meest dynamische en
fascinerende Europese metropolen.  Tegelijkertijd
verkeert het land in grote onzekerheid over zijn
identiteit. Het einde van de DDR stelde met name het
voormalige oosten van de nieuwe Berliner Republik bloot
aan grote veranderingen. Steeds vaker hoor je dan ook de
vraag: ‘Wasist deutsch?

In Berlijn beweegt peilt journdist Rob Savelberg het
maatschappelijk klimaat in het nieuwe Duitdand. Hij
beschrijft de drijd van Angela Merkd om het politieke
midden, de onzekere toekoms van de Exportweltmeister en
de groei van extreem-rechts. Ook de Duitse vrees voor
armoede en werkloosheid, de kloof tussen oost en west en
de nog daltijd loodzware last van het verleden komen
uitgebreid aan bod. De lezer krijgt zo een bijzonder beeld
van een land dat continu in beweging is.

Rob Savelberg (1977) woont sinds 1998 in Berlijn.
Hij werkt er als correspondent voor De Telegraaf, en schrijft
voor De Groene Amsterdammer en diverse andere media



