
filosofisch  
gereedschap 

 

De 50 belangrijkste filosofische denkbeelden en wat 
zij voor ons leven betekenen. 

Niet alleen de filosofie en wijsheden uit het Verre Oos- 
ten, ook de westerse cultuur kent een enorme rijkdom 
aan ideeën die we in het leven van alledag kunnen ge- 
bruiken. Bondig en helder belicht auteur Reiner Ruffing 
in 50 korte hoofdstukken, 50 inzichten uit de westerse 
filosofie. De mens is tot vrijheid veroordeeld (Sartre) Ik 
weet dat ik niets weet (Socrates) en Men wordt niet als 
vrouw geboren, men wordt vrouw gemaakt (Simone de 
Beauvoir.) De auteur geeft een overzicht van beroemde 
filosofische ideeën en hun vertegenwoordigers, neemt 
het gedachtegoed onder de loep en plaats de denkbeel- 
den in de tijd waarin zij ontstonden. In elk hoofdstuk 
bekijkt Ruffing wat de inzichten voor waarde hebben 
voor onze tijd en wat zij voor ons persoonlijk leven 
kunnen betekenen. Want, zoals Michel Foucault het 
zei: ‘Ik zie mijn filosofie graag als gereedschap.’ 


