
Op welke manier hou je gesprekken licht, speels en toch diepgaand? 
 
Hoe stel je de juiste vraag, met de juiste woorden, op het juiste moment? 
 
En wat hebben zigeunermuzikanten en filosofen gemeen? 
 
Een filosofisch gesprek voeren is ais muziek maken: het vereist meesterschap om het juist en met 
schwung te doen. Samen filosoferen leert je bovendien scherper na te denken, aandacht te hebben 
voor de belangen van anderen en je eigen verhaal met meer overtuiging te brengen. Het neemt je mee 
naar een vrije wereld vol nieuwe gedachten en gevoelens. 
 
Het filosofisch gesprek brengt je de basis van filosofische vaardigheden bij en laat je zien hoe je ermee 
aan de slag kunt. Een filosofische partituur, die je de juiste houding, techniek en uitvoering aanleert, 
bepaalt het ritme. Allerlei oefeningen helpen je nauwkeuriger na te denken en tonen hoe je dat 
overbrengt naar anderen. In dit boek ontdek je het plezier van muziek maken met woorden. 
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