Samenleven is lang niet altijd eenvoudig. Laat staan wanneer je dat met miljoenen moet doen. De
politieke filosofie buigt zich over kwesties als de verhouding tussen het individu en de samenleving,
de invulling van onze democratie en de plaats van de religie in de moderne staat. De grote thema’s
dus.

De vraag naar de beste samenleving is ook de vraag naar de verdeling van macht. Wie bepaalt wat
en voor wie?

Plato wilde het heft in handen van filosofen geven, latere filosofen als Hobbes, Locke en Rousseau
denken in termen van een contract dat burgers afsluiten, tegenwoordig is nationale politiek niet meer
los te denken van internationale problematiek.

In het Basisboek politieke filosofie leert de lezer wat klassieke denkers, zoals Aristoteles en Mill, en
moderne denkers, zoals John Rawls en Ronald Dworkin, zoal over recht, macht, vrijheid hebben
gedacht. Een onmisbaar boek voor wie zich wil verdiepen in de grote politieke vraagstukken.

Twee principes bepalen samen de basis van menselijke waardigheid: ieder menselijk leven is van
intrinsieke potentiéle waarde en iedereen heeft een verantwoordelijkheid voor het realiseren van die
waarde in het eigen leven.

- Ronald Dworkin



