Gewoon nadenken

Boeken over filosofie zijn er te over. Maar Richard David Prechts boek
is anders dan alle andere. Want er is er tot nu toe niet een dat de
lezer zo compleet en deskundig - met inachtneming van natuurweten-
schappelijke kennis - bekendmaakt met de grote filosofische vragen.
Wat is waarheid? Hoe weet ik wie ik ben? Wat vermag het hersenon-
derzoek? Precht overziet de verschillende disciplines. Daarom is zijn
boek een weergaloze gids in het bijna onafzienbare gebied van alles
wat wij weten over mensen: een uitnodiging om vrolijk en speels na
te denken - over het avontuur leven en zijn mogelijkheden!

‘Wie er eenmaal in begonnen is, leest gegarandeerd geboeid door tot
het eind.” Buchmarkt

‘Als je dit boek leest, heb je de eerste stap op weg naar het geluk
gezet [.,.], Dit boek is onmisbaar.’ Lesen!

‘Het leest als een thriller.” Scala



