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Eerste deel 
Zij die geloofden in het ware, zij die er niet in geloofden 

I Wijze van spreken, manier van leven    
21 
Marais Aurelius, Pythagoras, Lucianus 

II Steeds weer de Grieken   
37 
Heraclitus, Democritus 

III Stilte en commentaar    
54 
Socrates, Plato, 
Aristoteles 

IV Vergeet India niet   71 
Georges Vattin, André Bareau 

V Vallende sterren    88 
Augustinus, Willem van Ockham, Montaigne, Giordano 
Bruno 

VI Klassieke rede    108 
Descartes, Spinoza 

VII Oefening in ontgoocheling   
125 
Hobbes, Gassendi, Jacques 
Esprit 

VIII De paradoxen van de Verlichting   137 
Laurence Sterne, Berkeley, Madame du Chdtelet, 
Dom Deschamps, Sade 

Tweede deel 
Enkele sterfgevallen: God, koning, waarheid... 

IX De staaroperatie    
159 
Kant, Volney 

X De postkoets en de marionetten    175 
Hegel, Schopenhauer 

XI Zoekers naar het absolute    188 
Schelling, Wilhelm von Humboldt, 
Feuerbach 

XII Wetenschap, liefde en bloemkool   198 
Comte, Fourier, Joseph Ferrari, Proudhon 

XIII De Marxen en het plebs   212 
Marx, Louis-Gabriel Gauny 

XIV Oosterse renaissance   225 
Kolonel De Polier, Renan, Al-Soehmwardi 

XV Een jongen die niet deugt   237 
Nietzsche 

XVI Tussen twee in   252 
Bergson, Maurice Blondel, Carlo Michelstaedter, Jaurès, 
Georges Palante 



Derde deel 
Na de oorlogen 

XVII De idioot van de stam   271 
Wittgenstein 

XVIII Nazi tegen wil en dank?   279 
Heidegger 

XIX Strijd   291 
Cavaillès, Jankélévitch, Boris Vilde, Levinas, Arendt  

XX De lege plaats   308 
Bernard Groethuysen, Max Horkheimer, Sartre, Merleau-
Ponty. Ernst Cassirer 

XXI De ‘caïman’ en het spektakel   324 
Althusser, Debord 

XXII Morgen Azië?   339 
Mencius, Swami Prajnanpad 

XXIII Foucault is Foucault niet   354 
XXIV Sint-Deleuze   370 

Een laatste woord   388 
Dankbetuigingen   390 
Bronnen, teksten, studies en commentaren   392 
Personenregister   440 


