Filosofie leeft en filosofen zijn avonturiers; van de geest welteverstaan.
Elke theorie, hoe abstract ook, draagt een persoonlijk standpunt in zich.
Roger-Poal Droit poogt met zijn passie voor filosofie het soms kleurloos
geachte landschap van de wijsbegeerte van nieuw ean te voorzien. Hij
dlaagt daarin wonderwel. Met zijn oprechte interesse voor de filosofen en
hun denkwijzen weet Droit van zijn bloemlezing een levendig en boei-
end geheel te maken.

Van de Oudheid tot de Verlichting, en van oosterse filosofen tot aan de
grote ideologiegn van de twintigste eeuw: Droit toont ons een breed
panorama van de verscheidenheid van het menselijk denken. Zijn accu-
rate kennis en vele anekdotes geven prachtig gestalte aan de soms moei-
lijk begaanbare paden van de wijsgerige geest. Uitgangspunt daarbij is
niet de vraag hoe we kennis kunnen verwerven, maar vooral hoe we die
kennis kunnen toepassen in ons bestaan om het zo te verruimen.

De auteur publiceerde talrijke artikelen in het toonaangevende Le Monde
en houdt zich a zjn leven lang bezig met filosofie. In In gezelschap van
filosofen zijn eerder uitgebrachte artikelen, samen met nieuwe, gebundeld
en opgepoetst om een verhelderende inkijk te verschaffen in de aloude
filosofie

‘Een prikkelend, stimulerend boek waarvan men de smaak voor filosofie
te pakken krijgt.” L'EXPRESS

‘Plezierig en instructief— Roger-Pol Droit brengt ten onrechte vergeten
filosofen opnieuw tot leven.” LE FIGARO LITTERAIRE

‘Er bestaat geen beter boek om de wens tot filosoferen op te wekken.’
LE MAGAZINE LITTERAIRE

‘Een vrolijk boek dat ded uit wil maken van het gezelschap van de filo-
sofen en het verlangen naar die filosofen versterkt.” LE MONDE



