Dit boek gaat uit van een typische open vraagstelling van Jaap Kruithof. Het wil een verandering in de
levenshouding van de mens vandaag onder de aandacht brengen en ook bediscussiéren.
Verscheidene auteurs in dit boek constateren dat de markt meer en meer de grenzen en de oriéntatie
van levensperspectieven, waarden en wensen begint te bepalen. Zo wordt de mens vandaag een
meer geindividualiseerd, maar ook een meer gesegmenteerd wezen, een ‘stukjesmens’: de markt zal
bepaalde behoeften en dromen aanbieden en - voor de vermogende - ook meteen invullen. Daarbij
vallen uiteraard bepaalde groepen (armen, ouderen, maar ook groepen jongeren en migranten) in
segmenten met minder mogelijkheden: de ongelijkheid groeit immers. Tegelijk vallen bepaalde vragen
en waarden - zoals een integrerend totaalbeeld over het goede leven, duurzame of levensom-
spannende waarden - als vanzelf buitenboord, want de markt heeft daarvoor geen aanbod. De
auteurs vragen zich af of dit een probleem is, hoe verschillende generaties daarop reageren en wat
eventueel als voorzichtig alternatief te bespeuren valt.

Met bijdragen van Meyrem Almaci, Mathias Balcaen, Luc Beltein, Koen Broucke, Ronald Commers,
Jacques de Visscher, Jan Dumolyn, Hind Fraihi, Walter Lotens, Francine Mestrum, Rik Pinxten, Ine
Pisters, Sylvia Traey, Nathalie Vallet.

Rik Pinxten studeerde moraalwetenschap en filosofie aan de Universiteit Gent, met 0.a. Jaap Kruithof
als professor. Hij was gewoon hoogleraar antropologie en studie van religies aan de UGent, en
schreef een twintigtal boeken en talrijke artikels over cultuur, moraal en politiek.

Sylvia Traey is concertpianiste. Zij had veel contact en boeiende gesprekken met Jaap Kruithof.
Getroffen door de bevinding hoezeer Kruithofs gedachten actueel zijn en blijven, nam zij het initiatief
om dit boek aan te zetten.



