
‘Dit is een van de allerleukste boeken over sport die ik sinds lange tijd heb gelezen, en in elk geval het 
allerleukste boek over filosofie.’ – Bert Wagendorp 
 
Waarom werken wielrenners uit verschillende ploegen samen bij een ontsnapping? Waarom kan een 
toptennisser toch nog verliezen als hij met 5-1 voorstaat en twee matchpoints heeft? Waarom is 
sportiviteit voor cricketers iets totaal anders dan voor honkballers? Waarom mag je iemand bij rugby 
tegen de grond werken maar bij voetbal niet? 
 
Op het eerste gezicht zijn dit geen filosofische vragen, maar als je goed kijkt, gaan achter deze 
sportvragen diepgaande ethische, metafysische en psychologische kwesties schuil. Wie zich serieus 
in sport verdiept, leert veel over de mens. De regels van het spel is een grappig, slim en inzichtelijk 
boek datje op een andere manier naar sport laat kijken. 
 

‘David Papineau levert een belangrijke bijdrage aan de manier waarop wij denken over sport, de 
maatschappij, psychologie en morele filosofie. Bovendien is hij een voortreffelijk schrijver, en zijn 
boek is.’ – IAN BURUMA 
 
David Papineau (1947) is docent filosofie van de natuurwetenschappen aan het King’s College in 
Londen. Hij doceert ook filosofie aan de City University van New York en is auteur van diverse 
filosofische boeken. In dit boek combineert hij zijn academische carrière met zijn hobby: als fanatiek 
amateursporter heeft hij cricket, voetbal, rugby, squash, hockey en golf gespeeld, en hij zeilde. Op 
geen van deze terreinen was hij succesvol. 
 


