
Voorwoord
Proloog

1 Thuis
De brak en de hazewind
Jacob en Anna
Jeugd
Opvoeding
De Latijnse school

2 Leertijd 
Universiteit
De les van thuis 
Grand Tour
Jacob en de zakkendragers

3 De kentering
Cornelis op vrijersvoeten 
In de hofstad 
De vrede van Munster 
Prins Willem II 
Loevestein
De Witt heeft verloren 
De kentering

4 De vuurproef
De Grote Vergadering 
Vlag en schip 
Oorlog
Schip van staat 
De mishandelde tamboers 
Johan wordt raadpensionaris 
'Het gezag is uit het land'
De Akte van Seclusie

5 Hollands hoogste dienaar 
Nieuwe leuzen voor een nieuwe tijd 
Van vergadering naar vergadering 
Patroon en protégés
Een smoezelig huishouden 
Johan stijgt uit boven zijn omgeving 
Cornelis maakt carrière 
De Amsterdamse alliantie 
Medewerkers van de Ware Vrijheid 
Een spionerende klerk 
Partners in macht 
Waarachtige vrijheid

6 Harmonie 
Spanningen in Overijssel 
Predikanten contra regenten 
Rust in Putten
'Strenge exempelen'
Einde van een bondgenootschap 
Aanval op de Harmonie 
Straatvechters in de Dordtse arena 
Cornelis klem tussen de partijen



De rust in Dordrecht hersteld 
Als een vader voor zijn kinderen

7 Op zoek naar bondgenoten 
'Hij die het al doet'
Thuishaven
Op kantoor
Geheugen van de vergadering
De eenzame en de berooide prins
Strijd in de Baltische Zee
Het Franse gevaar
De oom van Willem
Een staatsopvoeding voor de prins?
Afstand tot Engeland

8 De Zeeleeuw
Tussen oorlog en vrede 
Een grillige natie 
Leider in oorlogstijd 
Johan op zee
Cornelis tegen de bisschop van Munster
Kind van Staat
Rechterhand
Chatham

9 Tegenkrachten 
Thuiskomst van een held 
Het Eeuwig Edict
Het Drie voudig Verbond
Cornelis tussen de coulissen
De dood van Wendela
Het Kind van Staat wordt Raad
Karel, drank en dames
Het verdrag van Dover
Blindgang
De Ware Vrijheid in het nauw 
Prins Willem bezoekt zijn oom 
Vriend en vijand

10 Ten onder
Nachtmerries van de ruwaardin
De slag bij Solebay
De Fransen komen
In de greep van paniek
De aftocht naar Holland
De Vrij heid geveld
Oranje boven, de Witten onder
Ziekte en kuur
Laster en demonisering
Willem Tichelaar vraagt belet
Cornelis in de Gevangenpoort
In de pijnkelder
Het einde

Epiloog
Platen
Noten
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