Waarom zijn de mensenrechten en de democratie van wester se makelij en
kwamen ze niet tot stand in India, China of het Ottomaanse Rijk? Omdat
het Westen van oorsprong christelijk is en het christendom, behalve een
religie, ook een filosofieis.

Frederic Lenoir vertelt in dit verfrissende boek de geschiedenis van het christen-
dom. Dat doet hij vanuit een seculiere invalshoek. Lenoir laat zien hoe belangrij-
ke waarden zoals gelijkheid, individuele keuzevrijheid, en scheiding van kerken
Staat hun wortdls hebben in de chrigtelijke ethiek. VVolgens hem is onze seculiere
samenleving paradoxaal genoeg op de belangrijkste waarden van het christen-
dom gebaseerd,

Lenoir beschrijft hoe de filosofie van Christus werd vertroebeld door kerkdijke
ingtituties, toen in de vierde eeuw het christendom de officiéle religie van het
Romeinse Rijk werd. Pas duizend jaar later beleeft deze filosofie een nieuwe
‘geboorte’, ds Renaissance- en Verlichtingsfilosofen een beroep op haar doen
om de Europese samenleving te bevrijden van het juk van de kerk en een modern
humanisme stichten.
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is hoofdredacteur van Le Monde des Religions. Hij schreef vele essays en
historische romans. Zijn werk isin 25 talen vertaald. In 2007 verschenen in
Nederland zijn roman Het orkale van de maan en Mijn God...waarom? dat
hij samen met Abbé Pierre schreef.
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