
Wat betekent geweld vandaag? 
 
Hoe moeten we terrorisme begrijpen? Kan geweld zinvol zijn? Is onze economie gewelddadig? Kan 
liefde wreed zijn? Wat is de band tussen recht en geweld? Met zulke vragen stapte Lode Lauwaert 
naar filosofen uit Vlaanderen en Nederland. Het resultaat is een erudiet, rijk en gevarieerd boek datje 
anders over geweld doet nadenken. 
 
Met bijdragen van Wim Weymans, Ignaas Devisch, Maarten Boudry, Ruud Welten, Nicolas de 
Warren, Mare De Kesel, Paul Cliteur, Jens De Vleminck en Antoon Vandevelde. 
  


