
Londen denkt analyseert vlijmscherp en met oog voor detail het actuele 
publieke debat in Groot-Brittannië. Wie zijn er momenteel de opinie-
leiders, en waar hebben ze het zoal over? Hoe liggen er de verhoudingen 
in de politiek, wat gebeurt er aan de universiteiten, wat brengen de 
media dagelijks aan feiten en ook aan onzin? Patrick van IJzendoorn 
ontrafelt de complexe dynamiek tussen cultuur en openbaar bestuur 
op het eiland. Zijn zoektocht leidt onder andere langs het herleven van 
de Engelse identiteit, de eindeloze hoeveelheid waarschuwingsborden 
en de jacht op vossen. Hij interviewde vooraanstaande denkers zoals 
Theodore Dalrymple, Frank Furedi, John Gray en Zygmunt Bauman. 
Hij beschrijft een nationale controverse tussen optimisme en nostalgie, 
een stuurloos land waar progressieve stedelingen en conservatieve 
plattelandbewoners strijd voeren. Altijd goed gedocumenteerd en vaak 
vermakelijk biedt Londen denkt ook een kleurrijke impressie van het 
hedendaagse leven in de Britse hoofdstad. 


