
Mahatma Gandhi. Martin Luther King. Nelson Mandela. Het zijn ontzagwekkende namen, nog altijd. 
Hun levens waren dramatisch - Gandhi en King werden vermoord, Mandela zat 26 jaar gevangen - en 
toch staan zij bekend als overwinnaars, niet als tragische martelaars. Met hun strijd tegen ongelijkheid 
en racisme maakten ze de wereld niet alleen een stukje beter, maar lieten zij ook een opdracht aan de 
mensheid achter. 
 
In Wereldverbeteraars onderzoekt gelauwerd essayist Bas Heijne in hoeverre hun boodschap ook 
voor ons nog geldig kan zijn, in een wereld die hun erfenis steeds feller lijkt te bekritiseren of zelfs te 
verwerpen. Wat hebben Gandhi, King en Mandela ons nog te zeggen? Tijdens hun leven en daarna 
werd hun vaak slapheid en naïviteit verweten, maar, zo betoogt Heijne in zijn scherpzinnige essay, is 
hun boodschap niet juist bij uitstek radicaal? 
 


