
In De provocerende aarde schetst Clive Hamilton de ontwikkelingen in het denken over het klimaat en 
de toekomst van onze planeet. Hij neemt duidelijk stelling: de mens zelf is een natuurkracht 
geworden. We moeten nú iets doen. 
 
De alarmerende fase waarin we ons nu bevinden vraagt om een nieuwe filosofie. We zijn nog steeds 
niet in staat om de enorme impact die de mens op de aarde heeft te doorgronden. Hamilton biedt een 
provocatieve, maar hoopgevende blik op de toekomst van onze planeet, met of zonder de mens als 
inwoner... 
 
Clive Hamilton is Professor of Public Ethics aan de Charles Sturt University in Canberra, Australië en 
lid van de Australische Climate Change Authority. 
 
‘Hamilton is een schaamteloze pessimist en - ik geef het toe - dat is precies de reden waarom ik van 
zijn werk houd. [...] De provocerende aarde is een heerlijk boek.’ HP 
Denker des Vaderlands René ten Bos 
 


