Er zijn veel mensen die over

het liberalisme schrijven of

praten, maar weinigen doen

dat met verstand van zaken.

Journalisten, de experts die

zij opvoeren, politicologen,

politici, liberalen zelf: veel

verder dan ‘iets’ met ‘markt’,

‘vrijheid’ of ‘individu’

komen zij in de regel niet.

Onderlinge liberale verschil-

len blijven onderbelicht, het bestaan van een groot aan-
tal pseudo-liberalismen wordt kritiekloos geaccepteerd,
mede bij gebrek aan een zinvolle liberale maatstaf. Geen
wonder dat studenten en politiek geTnteresseerden geen
goed overzicht hebben van het liberalisme. Tegelijkertijd
wordt de enorme betekenis van het liberalisme voor Ne-
derland en de wereldgeschiedenis alom erkend. Kortom,
het liberalisme is bemind, maar onbekend.

Dit boek biedt een uitweg uit de liberale spraakverwar-
ring. Het schetst de belangrijkste liberale overeenkom-
sten en verschillen aan de hand van drie liberale hoofd-
stromingen en geeft alle belangrijke liberale denkers
daarin hun eigen plek. Uniek is dat zowel het liberale
denken over de binnenlandse politiek als over de inter-
nationale betrekkingen uit de doeken wordt gedaan.
Tevens wordt het verschil tussen liberalisme en conser-
vatisme uitgelegd. Bemind, maar Onbekend geeft in kort
bestek een heldere introductie van de politieke filosofie
van het liberalisme. Een onmisbare gids voor iedereen
met interesse in het liberale gedachtegoed.



