
Interculturaliteit is al jaren een zeer actueel thema. Migratie, identiteit, multiculturalisme, globalisering, de 
islam, de omgang met het koloniale verleden en taaldiversiteit: het zijn onderwerpen die niet meer uit onze 
media weg te branden zijn. Dit boek biedt een academisch referentiekader bij de hedendaagse politiek-
maatschappelijke debatten over deze interculturele uitdagingen. In de theoretische inleiding worden 
verschillende recente paradigma's voor de studie van interculturaliteit voorgesteld en gecontextualiseerd. 
Vervolgens schetsen specialisten uit diverse disciplines van de geesteswetenschappen de contouren van het 
debat zoals het zich in hun domein aftekent, analyseren ze de context ervan en reiken ze wetenschappelijk 
onderbouwde antwoorden aan op prangende actuele vragen. 
 
Door de toegankelijk geschreven stijl is dit boek een aanrader voor iedereen die interculturaliteit in onze 
maatschappij beter wil begrijpen. 
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