Christelijke filosofie is pascaliaans spannend.
Ze is geworteld in eeuwenoud geloof, is sensitief
voor de twijfel en weet zich gedragen door
een vitaal makend, openbrekend en bevrijdend
perspectief. Deze filosofie is gevoelig voor
de context en voor de wijze waarop de denker
zich tot zichzelf verhoudt. Tegelijk heeft ze
een eigen agenda.
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