WAAROM BEN IKEEN IK draait om een van de eenvoudigste en tegelijk
meest raadselachtige vragen die wij mensen aan onszelf kunnen stellen.
Wie is dat eigenlijk die naar mij terugkijkt, wanneer ik een blik in de
spiegel werp? En vooral: waarom is het die persoon en niet iemand
anders?

Manfred Frank gaat in toegankelijk taal in op deze vragen en laat zien wat
de filosofie erover te melden heeft.

WAAROM BEN IK EEN IK is bedoeld voorkinderen, maar ook voor
nieuwsgierig gebleven volwassenen. Want filosoferen is - zo stelt de auteur
- niets anders dan as volwassene blijven nadenken over die typische
kindervragen.



