Ben Warner vervedt zich enorm tijdens zijn school-
vakantie, totdat hij door een jonge vrouw wordt
uitgenodigd om een bezoek te brengen aan De
Ideeénwereld. Daar heeft Socrates een weddenschap
afgesloten met zijn aartsvijand Wittgenstein. Om
deze te winnen moet Socrates aan Ben laten zien dat
defilosofie zijn leven in positieve zin kan veranderen.
Met een vieugje De werdd van Softe biedt deze spedse
roman een onvergetelijke inleiding in defilosofie.



