
Filosofen hebben de hinderlijke gewoonte vragen te analyseren in 
plaats van ze te beantwoorden. In dit luchtige maar serieuze boek 
vraagt Terry Eagleton zich af wat de zin van het leven is én doet hij 
een poging daar antwoord op te geven. Hij vertelt op geestige en 
bevlogen wijze hoe grote denkers als Shakespeare, Schopenhauer, 
Marx en Sartre zich over deze vraag hebben gebogen. Want wat is 
eigenlijk de zin van het leven? En weten we überhaupt waar we het 
over hebben als we die vraag stellen? Eagleton betoogt op een 
humoristische en intelligente manier dat het in deze moderne tijd, 
waarin momenten van ‘zinloosheid’ besteed worden aan voetbal, 
religie en fundamentalisme, van belang is een gemeenschappelijke 
zin van leven te vinden. Tegelijkertijd suggereert hij dat het 
antwoord op de vraag juist in het ontleden ervan schuilt. 
Terry Eagleton (1943) is specialist in de negentiende- en twintigste-
eeuwse literatuur. Momenteel doceert hij Engels aan de universi-
teit van Manchester. 
‘Een kleinood.’ - Irish Examiner 
‘Populaire filosofie van een amateur in de beste betekenis van het 
woord, een man die er duidelijk plezier aan beleeft.’ - The Guardian 
‘Warm, intellectueel plezier [...] een nauwkeurige behandeling van 
het onderwerp. Eagleton heeft het precies getroffen.’ - The Financial 
Times 


