
Denken vrouwen anders dan mannen? Bestaat er zoiets als 
een vrouwelijke filosofie? In Zij denkt dus zij bestaat laten 
vijftien filosofes vanuit hun ervaring, kennis en specialisatie 
hun licht schijnen over het denken van vrouwen. 
 
Heleen Dupuis vraagt zich af hoe het mogelijk is dat het 
‘redeneren als een man’ eeuwenlang de norm is geweest. 
Désanne van Brederode legt in een dialoog juist bloot dat 
vrouwelijke zelfkennis en de daarbij behorende scrupules 
niet altijd een verrijking voor het denken zijn. Joke J. 
Hermsen neemt in vogelvlucht de geschiedenis van het 
vrouwelijk denken door. Mari Huijer verdiept zich in het 
mannelijk en vrouwelijk denken over tijd: waarom laat 
Martin Heidegger de tijd beginnen bij de dood en Hannah 
Arendt bij de geboorte? En Stine Jensen zet zich af tegen het 
beeld van de vrouwelijke filosoof als sidekick. 
‘Zij denkt dus zij bestaat’ is een prikkelende en verrassende 
verzameling essays van filosofes die op zeer uiteenlopende 
manieren met hun vak bezig zijn. De bundel is samengesteld 
door Manon Duintjer, en Nelleke Noordervliet schreef een 
voorwoord. 
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