De last van gelijkheid

In het publieke debat van de laatste jaren is gelijkheid een dominante waarde. Denk bijvoorbeeld aan de
discussies over iemand die weigert personen van het andere geslacht de hand te schudden of aan de
zogeheten hostierel in de Sint-Jan in Den Bosch. Een heroriéntatie op het gelijkheidsbeginsel kan ons helpen
om spanningen in het debat het hoofd te bieden. Door gelijkheid te interpreteren op een manier die juist
verscheidenheid mogelijk maakt, wordt meer recht gedaan aan de eigen identiteit van mensen. En aan het
fundament van gelijkheid: menselijke waardigheid.
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