De rijkdom aan oorspronkelijke wijsgerige
teksten maakt dit boek tot zowel een
unieke bloemlezing ais een overzichtelijke

geschiedenis van de westerse filosofie,

Aan de hand van oorspronkelijke wijsgerige teksten, vertaald in
het Nederlands, en korte toelichtende introducties maakt de
lezer op grondige wijze kennis met de belangrijkste filosofische
stromingen in de westerse cultuur. Daarbij staan de grote

filosofen en hun denken centraal.

25 EEUWEN WESTERSE FILOSOFIE behandelt de

filosofie van de antieken, Middeleeuwen, Renaissance, zeventiende
en achttiende eeuw, de negentiende eeuw en de hedendaagse
wijsbegeerte. Elke historische periode is voorzien van een inleiding.
Hierin worden de besproken filosofen in hun context geplaatst.
Meer dan vijftig invloedrijke denkers komen in dit boek aan bod,
waaronder Socrates, Plato, Aristoteles, Plotinus, Augustinus,
Eckhart, Abelardus, Thomas van Aquino, Erasmus, Machiavelli,
Montaigne, Descartes, Hobbes, Spinoza, Kant, Hegel,
Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Bergson,
Wittgenstein, Heidegger, Sartre, Arendt, Foucault, Habermas,

Derrida, Rorty.



