
Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld 
 
Is de deugd van het geduld uit de opvoeding en uit het onderwijs aan het verdwijnen? Vanuit deze 
vraag, waarin een zorg wordt verwoord, verkent Joop Berding de vele betekenissen van geduld en 
zijn tegenbeeld ongeduld. De taalkunde, de theologie en de filosofie bieden prikkelende inzichten. 
Ook de praktijk komt aan de orde én aan het woord, in verhalen over opvoeding en onderwijs en in 
diepte-interviews met ouders en leraren. Zij spreken openhartig over hun worsteling tussen geduld en 
ongeduld, tussen afwachten en ingrijpen, tussen verdragen en opstaan-tegen. De hectiek van alledag 
stelt het geduld soms danig op de proef, maar zonder dat gaat het niet. 
Een open zoektocht naar wat geduld en ongeduld in onze steeds snellere tijd betekenen voor 
opvoeding en onderwijs. 
 
Joop Berding is pedagoog. Hij werkte vele jaren in en rond het onderwijs, onder andere als 
onderwijzer, beleidsmedewerker, praktijkonderzoeken hogeschooldocent en auteur. Eerder 
publiceerde hij een aantal boeken en artikelen over Korczak, De-wey en Arendt. 


