
Een wereldreis door het menselijk denken Een van de grote onverklaarde wonderen in de geschiedenis 
van de mens is dat de geschreven filosofieën in het oude China, India en Griekenland onafhankelijk van 
elkaar rond dezelfde tijd tot bloei kwamen. Die vroege filosofieën zijn van grote invloed geweest op de 
ontwikkeling van uiteenlopende culturen in verschillende delen van de wereld. Wat we in het Westen 
‘filosofie’ noemen is nog niet het halve verhaal. 
 
Met zijn verkenning van de filosofieën van Japan, India, China en de islamitische wereld, en de minder 
bekende orale tradities van Afrika en de oorspronkelijke volkeren van Australië, wil Julian Baggini onze 
horizon verbreden. Hij interviewt denkers uit alle delen van de wereld en behandelt vragen als: waarom 
is het Westen individualistischer dan het Oosten? en waarom heeft het secularisme minder invloed in 
de islamitische wereld dan in Europa? 
 
Door diepgaand inzicht te bieden in het gedachtegoed van de diverse culturen met al hun 
overeenkomsten en verschillen, laat Baggini zien dat het vergaren van kennis over het denken van 
anderen een eerste stap is naar een beter begrip van onszelf. 
 
‘Door zijn scherpzinnigheid, en zijn bereidheid om te luisteren en te leren, wijst Baggini op een 
waardevolle manier de weg van bekrompen kortzichtigheid naar vruchtbare dialoog? 
The Guardian 
 
‘In dit gedurfde, fascinerende boek verdiept de auteur zich in andere filosofische tradities, met 
bescheidenheid maar zonder ze op neerbuigende wijze te sparen voor de kritische analyse waaraan hij 
onze eigen traditie onderwerpt? 
Financial Times 
 
Julian Baggini is een Britse filosoof. Bij Nieuw Amsterdam verschenen eerder Deugden van de tafel en 
Herwonnen vrijheid. Baggini is mede-oprichter van The Philosophers Magazine en schrijft onder meer 
voor The Guardian en de Financial Times. 

 


