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Het religieuze leven in West-Europa maakt een ernstige erisis door. De tradi-

tionele kerken worden geconfronteerd met leegloop, de oude rituelen verliezen

hun betekenis en theologieén die uitdrukking geven aan het traditionele geloof,

worden ongeloofwaardig.

Paradoxaal genoeg tast die crisis ook het areligieuze humanisme aan. Ofwel zullen
religieuze en antireligieuze instellingen verdwijnen, ofwel zijn nieuwe funda-

menten nodig om het authentieke en waardevolle van vroegere religieuze vormen te
herontdekken en creatief voort te zetten.

In zijn baanbrekend boek Atheistische spiritualiteit uit 1998 stelt de filosoof

Leo Apostel dat men daarvoor moet teruggaan naar de oorsprong van alle gods-

diensten: de persoonlijke religieuze ervaring. Die komt het best tot uitdrukking in

de geschriften van de mystici, die openstonden voor het totale zijn van het totale

zijn. Dat deze inzichten nog steeds actueel zijn, blijkt uit deze derde ongewijzigde

herdruk.

Atheistische spiritualiteit bundelt een aantal teksten die Apostel tijdens zijn

leven over dit onderwerp schreef, waaronder ook een discussie met Edward

Schillebeeckx.

Leo Apostel (1925-1995) promoveerde aan de Université Libre de Bruxelles en
studeerde bij E. Beth in Amsterdam, J. Piaget in Genéve en R. Carnap in Chicago.
Hij publiceerde een dertigtal boeken en werd meermaals bekroond. Bij VUBPRESS
verschenen eerder Afbraak en opbouw. Dialogen met Leo Apostel, Wereldbeelden en
ethische stelsels, Zoektocht naar eenheid in verscheidenheid en Oorsprong. Bij ASP

verscheen Vrijmetselarij (gewijzigde druk).



