
Bent u er ook van overtuigd dat 

- de Rijn bij Lobith ons land binnenkomt; 

- we al die rare achternamen aan Napoleon danken; 

- stretchen scheelt; 

- Zeeland worstelt en boven water blijft? 

- suiker in de benzinetank een auto onklaar maakt? 

- dankzij onze uitstekende administratie zoveel joden zijn opgepakt in 

de oorlog? 

- kapitein Kirk zei: ‘Beam me up, Scotty?’ 

Dan is dit boek helemaal voor u. In deze geheel vernieuwde editie van 

de Encyclopedie van misvattingen stelt Hans van Maanen de 

opvattingen aan de kaak die wij allemaal van kindsbeen af hebben 

gekoesterd en waarover we verder nooit meer hebben nagedacht. 

Lobith ligt niet eens aan de Rijn, Poepjes komt van Poppe en 

Naaktgeboren van Nachgeboren, en nergens in Star trek heeft kapitein 

Kirk ooit gezegd: ‘Beam me up, Scotty!’ 

Toch zijn we ervan overtuigd. Ons brein is geen ordelijk en goed 

bijgehouden archief van betrouwbare feiten: het lijkt meer op een 

rommelzolder van vastgeroeste meningen, halve waarheden en nooit 

afgestofte onzin. Daar moet nodig weer eens de bezem door. 
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