‘Een uiterst levendige en spannende biografie waarin je
Marx als persoon en filosoof in zijn eigen tijd ziet, en waarin
zowel zijn voorspellende gelijk als de latere tragiek van het
marxisme scherp belicht worden.’ - Cees Nooteboom

Er waart een spook door Europa: twintig jaar na het
einde van het communisme en midden in de crisis van het
kapitalisme zijn de ideeén van Karl Marx

weer en vogue. Er wordt vaak een beroep gedaan op de
‘grote oude man’ uit Trier, maar zonder dat men hem
of zijn werk daadwerkelijk kent. Wie was Karl Marx,
en waarom heeft in de loop van de geschiedenis bijna
de helft van de mensheid bij tijd en wijle zijn ideeén
aangehangen? In deze nieuwe biografie, de eerste
geactualiseerde sinds decennia, wordt uitvoerig en
levendig verteld over de mislukte revolutionair en zijn
omstreden doch fundamentele oeuvre.

Rolf Hosfeld (1948) is schrijver, filmmaker en tv-producent.

‘Een briljant essay, half biografie, half inleiding in het werk,
ideaal voor een breed publiek: lichtvoetig en erudiet, vol
spanning en reflectie.’ - Die Zeit

‘Een overzichtelijke behandeling van het oeuvre van Karl
Marx, rijk aan kennis.'- Frankfurter Rundschau



