Sinds mensenheugenis worden landen geregeerd door konin-
gen. Hoewel de opmars van de democratie veel koningen van
de troon heeft gestoten, zijn ook nu nog vele monarchieén te
vinden, soms in de meest letterlijke zin van het woord:

alleen- heerschappij.

In MONARCHIA brengt Hans Dijkhuis de veelheid aan in-
zichten die de westerse filosofie over het koningschap heeft
voortgebracht voor het voetlicht, en plaatst ze in een verras-
send actuele context. Wat is een koninkrijk eigenlijk? Mag
een koning boven de wet staan, of moet hij zijn macht delen?
Is de monarchie wel verenigbaar met de democratie, of zal zij

uiteindelijk helemaal verdwijnen?



