‘We vinden bewustzijn vanzelfsprekend omdat
het zo beschikbaar is, zo gemakkelijk te
gebruiken, zo stijlvol in zijn dagelijkse
verschijnen en verdwijnen, en toch staan we,
wanneer we erover nadenken, voor een raadsel.
Waar is het bewustzijn van gemaakt? Het is
geest met een extra vermogen, als je het mij
vraagt, aangezien we niet bewust kunnen zijn
zonder een geest waarvan we ons bewust zijn.
Maar waar is geest van gemaakt? Komt geest uit
de lucht vallen of komt hij uit het lichaam?
Slimme mensen zeggen dat hij uit de hersenen
komt, dat hij hersenen is, maar dat is geen
bevredigend antwoord. Hoe worden hersenen
geest?”’-ANTONIO DAMASIO



