De mensenrechten zijn de belangrijkste maatstaf voor rechtvaardig samenleven.
Maar wat betekenen ze precies?

Zijn ze we) zo universeel als wordt beweerd?

En waarop zijn de mensenrechten gefundeerd?

Deze vragen komen aan bod in de filosofie van de mensenrechten.

In dit boek zijn klassieke en hedendaagse fil osofische teksten over mensenrechten
bijeengebracht.



